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Folklore

Het moet begin jaren zeventig geweest zijn. De 
Desselse Chiro floreerde. De Tiptiens waren een 
hechte groep tienermeisjes, altijd wel in voor een 
grap of een kwinkslag. Op een Bonte Avond 
kon je van hen alles verwachten. Zo bestegen 
zij eens in zaal 700 het podium met het deksel 
van een ijzeren vuilnisemmer en een pollepel die 
ze met keukenhanddoeken tussen de knieën 
hadden gebonden. Jef, ge moet naar huis toe 
gaan, a vrake die is zieeek… Is ze ziek? Laat ze 
ziek, dat ze maar rap genezen is… En Jef ging nie 
naar huis… wàààànt… Jef speelde liever op de 
boemlala, de boemlala, de boemlala… De Tip-
tiens zijn de Kadullen eeuwig dankbaar geweest. 
En nu zit uw Onderox-redactrice die toen ook 
met een pollepel op een deksel sloeg voor één 
van die Kadullen.

Hebben de Kadullen elkaar ‘op een goede 
nacht’ gevonden?
“Aanvankelijk waren we met drie muzikanten uit 
Leuven en Mechelen. We zouden meedoen met 
een muziekwedstrijd in Oostende. De betreur-
de Walter De Buck was er ook en Jan De Wilde 
zat in de jury. Wat we zongen, weet ik niet meer 
maar we eindigden tweede. Het was het begin 
van enkele boeiende jaren. We hebben zowel in 

de Schuur in Noorderwijk gespeeld als in Gro-
ningen. Zelfs in Frans-Vlaanderen werden we 
uitgenodigd. Plezant want de oudere generatie 
kende nog Vlaams en we zijn er drie dagen blij-
ven feesten. Sindsdien drink ik geen Beaujolais 
meer (lacht). Later is Jos Mariën uit Voortkapel 
er nog bij gekomen. Hij is intussen overleden. 
Ook Bodo Vande Voorde is er niet meer. Ons 
repertoire haalden we uit bestaande volksliedjes 
die we met hedendaagse muziekinstrumenten 
brachten. Maar zoals je zegt: de boemlala ging 
ook mee. Na acht jaar was het gedaan met de 
Kadullen en ben ik nog dertien jaar vaste begelei-
der geweest van Willem Vermandere.”

Waar kon je die oude volksliedjes vinden?
“Mijn interesse voor volksliedjes bestond al lang 
voordat we met de Kadullen begonnen. Ik vond 
ze in oude liedjesboeken en in het repertoire van 
o.a. Wannes Van de Velde. Maar uiteindelijk wil 
je toch je eigen liedboek met materiaal dat je zelf 
opraapt. Dus trok ik met mijn bandrecorder de 
boer op. Zo kwam ik terecht bij Suske Schel-
lens van de Sebastiaangilde van Westerlo. Een 
gilde waarvan ik nu zelf de speleman ben. Sus 
speelde met zijn tienbasser zuiver op het gehoor, 
zonder partituur. Ook de familie Rens uit Varen-

broek (Veerle-Laakdal) heeft een grote bijdrage 
geleverd. Van het één kwam het ander zodat ik 
uiteindelijk vierhonderd volksliedjes bij elkaar had. 
Maar door het succes van de Kadullen kwam het 
er niet van om er iets mee te doen en geraakte de 
hele verzameling op zolder.” 

Tot je ze drie jaar geleden van onder het stof 
haalde.
“Inderdaad, omdat ik vind dat dergelijk erfgoed 
niet verloren mag gaan. Ik heb de liedjes opnieuw 
beluisterd, de muziekpartituur erbij geschreven 
en opzoekingen gedaan naar hun herkomst. 
Niet gemakkelijk want weinig volksliedjes hebben 
een titel. Vroeger begon men gewoon te zingen. 
Door het spleetje van ‘t gordijn, tirititi, tirititi, tiritiri-
tiridam… Ken je het deuntje niet? In het bos daar 
staat een huisje, keek eens door het venster-
raam… Het origineel werd al gezongen in 1885. 
En het Vliegerke dat Walter De Buck onsterfelijk 
heeft gemaakt, is niet Vlaams maar komt uit een 
Duitse operette. Het staat in het boek, als eer-
betoon aan de grootste volkszanger die Vlaan-
deren heeft gekend. Maar voor alle duidelijkheid: 
het boek is geen wetenschappelijk werk. En als 
ik van een liedje geen melodie vond, dan kwam 
het er niet in. Ik hoop nog altijd dat er iemand ooit 
het liedje over de moord van Witbergen voor mij 
kan zingen.”

Wat heb je er zelf nog van geleerd?
“Volksliedjes leren je wat over de geschiedenis en 
hoe mensen daarin leefden. Zo ontdekte ik dat 
er tussen de twee wereldoorlogen veel gezongen 
werd over bastaardkinderen. En dat mannen zo-
pen en vrouwen slaag kregen. Maar dat moest 
een vrouw verdragen… dat staat er letterlijk hé. 
Wat ik het schoonste volksliedje vind? (denkt na). 
Dat zal het oorlogsliedje zijn over een meisje dat 
een nieuwjaarsbrief schrijft aan haar vader aan 
het front. Ze had maanden gespaard om het pa-
pier te kunnen kopen. Ik denk niet dat de soldaat 
de brief van zijn dochtertje heeft kunnen lezen.”

Info: 
Het Liedboek De Kadullen is verkrijgbaar 
via www.euprint.be of rechtstreeks bij 
Richard Van der Staey 
(vanderstaey.r@skynet.be)  
Prijs: 35,00 Euro

Tekst en foto: Suzanne Antonis

De Kadullen: herinneringen aan oude volksliedjes
WESTERLO –  In de slagschaduw van mei ’68, waar de wereld dag en nacht werd verbeterd, 
kreeg een hele generatie kleinkunstzangers een eigen stem. Onder hen ook de ‘Kadullen’. Ze 
speelden zowel scheve als schone liedjes. Richard Van der Staey, met roots in Westerlo, was één 
van hen. De groep bleef slechts acht jaar bestaan maar de volksliedjes lieten Richard niet los. 
Veertig jaar na datum bundelt hij ze alsnog in een boek. Samen met 130 andere Vlaamse volks-
liedjes waarvoor hij jarenlang met een bandrecorder het land had afgeschuimd.

“Weinig volksliedjes 
hebben een titel. 
Vroeger begon men 
gewoon te zingen.”
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